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Nieuwsbrief nr. 9                             mei 2024 
  

CBS De Paadwizer 
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer 

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl 

 

Van de directie  

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van de maand mei. 
 

In deze nieuwsbrief behandelen we diverse onderwerpen: 
 

- Bijbelrooster Kind Op Maandag 

- De verjaardagen van mei/juni 
- Schoolfotograaf Koch 

- Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 
- Enquête portfolio CBS de Paadwizer 

 

We hopen dat jullie deze nieuwsbrief met plezier zullen 
lezen. Mochten er vragen zijn of behoefte aan meer 

informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
 

Veel leesplezier toegewenst! 
 
Edwin Veenstra 

Directeur 
 

 

  

  

 

Belangrijke data in mei 2024: 

Maandag 13 mei 

1ste schooldag na de 
meivakantie 

 
Maandag 20 mei 

Tweede Pinksterdag 

Alle leerlingen vrij 
 

Donderdag 23 mei 

Spreekuur 4 
15.00 uur – 16.00 uur 

 
Woensdag 5 juni 

Oudercafé 6 
08.30 uur – 09.00 uur 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enNL913NL913&q=cbs+de+paadwizer+telefoon&ludocid=15235335654462680614&sa=X&ved=2ahUKEwjgnL_ksLPrAhUI66QKHfIHBXUQ6BMwEHoECBQQBQ
mailto:cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl
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Kind Op Maandag | Bijbelrooster 

Week 20 (13/05 - 17/05): Wordt vervolgd – Handelingen 1:1-11, 2:1-13 en 3:1-10 

In deze week na Hemelvaart horen we hoe Jezus na zijn opstanding naar de hemel gaat. 

Daarmee is zijn verhaal niet afgelopen. Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de 
heilige Geest, de kracht van God die hen verder helpt. Ze helpen een verlamde man om op te 

staan; zo gaat het verhaal van Gods koninkrijk verder. 
 
Week 21 (20/05 - 24/05): Waar ga jij naartoe? – Jona 1 en 2 

De profeet Jona krijgt een opdracht van God: hij moet naar Nineve om te vertellen dat het daar 
niet goed gaat. Jona gaat op weg, maar hij gaat de andere kant op; hij vlucht voor God. 

Onderweg komt het schip van Jona in een storm terecht. Jona wordt overboord gegooid en 
opgeslokt door een walvis. In de buik van de vis bidt Jona. Na drie dagen en drie nachten wordt 
hij uitgespuugd. 

 
Week 22 (27/05 - 31/05): Je hebt gelijk – Jona 3 en 4 

God richt zich opnieuw tot Jona: hij moet naar Nineve. Deze keer gaat hij ook. In Nineve 
verandert alles, waardoor God de stad niet meer hoeft te straffen. Jona is verontwaardigd, 
maar is dat terecht? 

 

Verjaardagen mei en juni  

1 mei  Julian ten Hoor  9 jaar 

3 mei  Radi Luinge   9 jaar 
3 mei   Lana Roffel   12 jaar 
5 mei  Samuel Poortinga  9 jaar 

6 mei  Rinse Flapper   6 jaar 
8 mei  Ferre de Haan  11 jaar 

8 mei  Lucaz Holman  7 jaar 
11 mei  Thijmen Hofkamp  12 jaar 

12 mei  Rune Golsteijn  10 jaar 
20 mei  Doutsen Dijkstra  11 jaar 
23 mei  Naomi Kock   7 jaar 

31 mei  Ben Bos   11 jaar 
6 juni  Jefta v.d. Broek  5 jaar 

9 juni  Bauke Eenling  11 jaar 
13 juni  Jolin van Valkenburg 8 jaar 
14 juni  Mylan Buma   12 jaar 

28 juni  Jurre de Boer   9 jaar  
 

 

Enquête portfolio CBS de Paadwizer | Reminder 
We willen graag met ons rapport/portfolio op de Paadwizer de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen laten zien. We gaan de komende tijd ons 

portfolio (onze invulling daarvan) kritisch bekijken. Om een breder beeld te krijgen, willen we 
graag uw mening over ons portfolio. Zou u antwoord willen geven op de volgende vragen? 

 
https://forms.office.com/e/zpxRLCCQ8Z  

 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

 
 

https://forms.office.com/e/zpxRLCCQ8Z
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Schoolvoetbaltoernooi  
 

 
Met heel groep 7/8 en wat versterking van groep 5/6 hebben we samen een heerlijke sportieve 

middag gehad in Oosterwolde. Hieronder twee stukjes vanuit het meidenteam en het 
jongensteam: 
 

Afgelopen woensdag hadden we schoolvoetbal in Oosterwolde met de meiden van groep 7/8 

De Paadwizer in Waskemeer. We gingen met veel zenuwen en spanning heen. Toen we er 

waren bij SV Oosterwolde, deden we onze voetbalschoenen aan en waren we er allemaal klaar 

voor. We hadden in totaal 5 wedstrijden. Toen de eerste wedstrijd begon moesten we tegen de 

Riemsloot. Grietine had gelijk 1 goal gescoord waardoor het 1-0 werd voor ons. Uiteindelijk was 

het 3-0 geworden. De 2e wedstrijd speelden we tegen de Tjongeling. Dit eindigde in 0-0. De 3e 

wedstrijd tegen Twirrewyn: 1-1. De 4e wedstrijd tegen De Toekan, helaas 0-2 verloren. En de 

laatste wedstrijd 1-0 gewonnen. 

 

Sinne: Ik vond het leuk en spannend want je wist niet wat er zou gebeuren. 1 goal gescoord. Ik 

vond het in een woord LEUK.  

 

Lana: Ik vond het superleuk, ik was keeper, veel ballen tegengehouden. Dus ja, superleuk was 

het. 

 

Geschreven door: Lana en Sinne 

 

Woensdag 10 april werd het schoolvoetbaltoernooi gehouden. We speelden vier wedstrijden, 
we hebben er 2 gewonnen en 2 verloren. We begonnen slecht met een 0-3 tegen de Laweij. 

Daarna hadden we een wedstrijd tegen de Riemsloot: 0-1. Toen hadden we een wedstrijd tegen 
meester K.J. Dijkstraschool 2-1 en nog een wedstrijd tegen Mandebrink: 5-0. Onze top 

aanvoerder en Mascotte was Bauke. We kregen een lekkere traktatie van hem! Onze topcoach 
was Marcel Buma, we hadden een erg leuke tijd!               
 

Geschreven door: Thijmen, Tycho en Bram              

 

Herdenking meester van Hasselt 
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Groep 7 en 8 kregen eerst een presentatie van Alledien, zij woont in het huis waar de familie van 

Hasselt ook heeft gewoond. Na de presentatie legden Lana en Geeske het bloemstuk onder de 
gedenksteen op de kapstok. Hierna liepen we door de regen naar het huis. We moesten tijdens 

de tocht heel stil zijn. Sommige kinderen kregen kippenvel van het gevoel dat Meester van 
Hasselt er met zijn gezin heeft gewoond. Hierna mocht  Doutsen een witte roos naar voren 

brengen en was iedereen een minuut stil. Toen gingen Sinne en Thijmen de gedichten voorlezen. 
Als laatste legden alle kinderen een wit steentje bij de foto’s en de roos. Ondanks de regen was 
het een mooie tocht. 

 

Geschreven door Doutsen en Thirza 

 

 

 

 

Gedicht door Sinne: Vader van het licht 

Ter gedachtenis  

Simon van Hasselt is er helaas niet meer. 

Nederland was klein en Hitler was groot  

en toch ging bijna iedereen dood.  

Ik dacht na: wat zal ik doen? 

Vechten, vluchten, blijf ik thuis of is er voor mij een achterhuis?   

 

Kan ik met mijn familie mee of moet ik alleen... 

Kan ik met mijn vrienden blijven praten of moet ik echt alles achterlaten? 

 

Ik word stil. 

Om stil te staan. 

Bij toen en nu 

Bij al dat verdriet. 

 

Gedicht door Thijmen, geschreven door Geeske, Lana en Thijmen: 

Simon van Hasselt was als directeur in Waskemeer aangenomen. 

Hij was als jood geboren  

Die volgens Hitler niet in de wereld behoren 

Hij werd weggevoerd met de trein 

Hij maakte een tussenstop in Berlijn 

 

Hitler was aan de macht 

Hij zei: het is een werkkamp maar dat vonden de meesten toch verdacht.  

Hij heeft toen veel joden omgebracht 

Na wat er is gebeurd, wordt meester van Hasselt nog steeds herdacht. 

 

 
 

 

Streetwise | Vrijdag 31 mei  
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