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CBS De Paadwizer 
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer 

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl 

 

Van de directie  

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het 

kalenderjaar 2026. Allereerst wil ik jullie namens het hele 

team een prachtig 2026 toewensen! Moge dit jaar gevuld 

zijn met mooie momenten en fijne herinneringen met 

elkaar. 

 

In deze nieuwsbrief behandelen we diverse onderwerpen: 

 

- Bijbelrooster Kind Op Maandag 

- Thema Kind op Maandag 

- De verjaardagen van januari 

- Terugblik Sinterklaas 

- Terugblik Kerst 

 

We hopen dat jullie deze nieuwsbrief met plezier zullen 

lezen. Mochten er vragen zijn of behoefte aan meer 

informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Edwin Veenstra 

Directeur 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Belangrijke data in 

januari/februari 2026: 

Maandag 5 januari  

Weer naar school 

 

Maandag 19 januari 

Oudercafé 

 

Maandag 26 januari t/m 

vrijdag 5 februari 

Cito-toetsen (groep 3 t/m 7) 

 

Dinsdag 10 februari t/m 

woensdag 11 februari 

Doorstroomtoets groep 8 

 

Woensdag 11 februari 

Studie-werkmiddag  

Alle leerlingen 12.00 uur vrij 

 

Maandag 16 februari t/m 

vrijdag 20 februari 

Oudergesprekken  

 

Maandag 23 februari t/m 

vrijdag 27 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

Maandag 2 maart 

Weer naar school 

 

Mr-vergadering CBS de 

Paadwizer 2025/2026: 

 

- 2 oktober 

- 22 januari 

- 16 april 

- 28 mei 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enNL913NL913&q=cbs+de+paadwizer+telefoon&ludocid=15235335654462680614&sa=X&ved=2ahUKEwjgnL_ksLPrAhUI66QKHfIHBXUQ6BMwEHoECBQQBQ
mailto:cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl


 

   

CBS de Paadwizer Nieuwsbrief 2025-2026 nr. 5 | Januari  Pagina 2 van 3 

   
 

Kind Op Maandag | Bijbelrooster  

Week 2: 5 t/m 9 januari 2026  

De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12  

Vlucht naar Egypte, Matteüs 2:13-23  

In de tempel, Lucas 2:41-52  

 

Week 3: 12 t/m 16 januari 2026  

Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13  

Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20  

In de synagoge, Marcus 1:21-28  

  

Week 4: 19 t/m 23 januari 2026  

De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39  

De melaatse man, Marcus 1:40-45  

De verlamde, Marcus 2:1-12  

  

Week 5: 26 t/m 30 januari 2026  

Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22  

Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28  

Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6  

  

Week 6: 2 t/m 6 februari 2026  

Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12  

Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19  

Waar haalt Jezus het vandaan? Marcus 3:20-30 

 

Thema KOM| Er groeit iets. 
In het begin van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. We horen hoe Jezus 

gedoopt wordt door Johannes de Doper. Daarna begint Jezus aan zijn verkondiging: Hij reist 

door het gebied van Galilea en vertelt aan de mensen over het koninkrijk van God. Dat 

koninkrijk wordt ook zichtbaar door wat Jezus doet: zieke mensen worden beter gemaakt, er 

gebeuren wonderlijke dingen. De groep van mensen die in Jezus geloven, groeit snel. Maar 

tegelijk is er ook weerstand, van mensen die vinden dat het optreden van Jezus niet past bij de 

regels van het joodse geloof. Het thema van dit nummer is ‘Er groeit iets’. Jezus vergelijkt zijn 

optreden met een zaaier die zaad uitstrooit op de aarde. Op de ene plek komt het tot bloei en 

groeit er iets moois, op de andere plek gaat het minder goed. In het nieuwe jaar kunnen we er 

met de kinderen bij stilstaan wat bij hen tot bloei kan komen. We hopen dat er ook in 2026 weer 

veel moois kan groeien! 

 

Nieuwe luizenouders gezocht! | Herhaalde oproep 
Om onze leerlingen regelmatig te kunnen controleren op hoofdluis, zijn we op zoek naar nieuwe 

luizenouders die willen helpen. Het kost weinig tijd, maar is voor de school van grote waarde. 

 

Wil je ons team komen versterken? 

Aanmelden kan via de school of rechtstreeks bij Thessa Flapper. 
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Deze kinderen worden een jaartje ouder in januari 
07 jan  Johan Doller    12 jaar 

08 jan  Mirthe de Boer   07 jaar 

16 jan  Tim Mesken    09 jaar 

22 jan  Stevi Neef    11 jaar 

24 jan  Elise Kock    12 jaar 

24 jan  Sem Wiltjer    07 jaar 

31 jan  Lucas Wiens    05 jaar 

 

   

Sinterklaas op CBS de Paadwizer 
De pieten durfden het dak niet af, 

ze stonden te bibberen: o, wat een straf. 

Dus werd de brandweer snel gebeld, 

die kwam eraan, precies zoals voorspeld. 

 

Met loeiende sirenes, wat een kabaal, 

en kijk: daar was Sinterklaas, helemaal! 

Met grote zakken, vol plezier, 

bracht hij de cadeaus netjes hier. 

 

Toen kon het feest eindelijk beginnen, 

met lachen, zingen en stralende kinderen,  

zowel buiten als binnen. 

 

We danken Sint en Piet, heel lief en klaar, 

en zeggen vrolijk: tot volgend jaar! 

 

 

Kerstviering CBS de Paadwizer 
Op 17 december vierden we kerst in De Oerdracht te Haulerwijk. Juf Hilda heette iedereen van 

harte welkom en twee leerlingen uit groep 7/8 spraken een gebed uit over vrede, licht en 

saamhorigheid. 

 

Daarna lieten alle groepen op hun eigen manier de kerstgedachte zien: met prachtige liedjes, 

gedichten en een vrolijk kerstspel. De kleuters speelden het kerstverhaal waarin dieren een 

bijzondere rol speelden. Uil, schaap, eend, paard, eekhoorn en varken gingen samen op zoek 

naar de os en de ezel. Waar zouden ze zijn? Misschien was het al te laat? Uiteindelijk bleken zij 

gewoon bij de stal te zitten, waar het engelenkoor prachtig zong. 

 

Samen zongen we bekende kerstliederen en genoten we van de muziek en de mooie bijdragen 

van alle groepen. Bij de uitgang werd er gecollecteerd voor UNICEF, zodat ook kinderen die het 

moeilijk hebben geholpen kunnen worden. In totaal is er € 222,66 opgehaald, heel erg bedankt 

daarvoor! Een speciale dank gaat uit naar de kerk, waar we op het laatste moment gebruik van 

mochten maken. 

 

Het was een gezellige avond vol licht, muziek en blije gezichten, een fijne manier om samen het 

jaar af te sluiten. 

 

 


